
Na het grote succes van vorig jaar met als kers op de taart het winnen van de Kunst-En 
Cultuurprijs 2023 komt TABOE terug!  

"Wat hebben jullie mensen stil gekregen in de zaal. Confronterend en eerlijk hebben jullie 
bezoekers meegenomen in dit indrukwekkende verhaal. De combinatie van het 
maatschappelijke thema met zang, spel en educatieve scènes maakt dit een voorstelling die je 
gezien moet hebben.” - Marijke van der Meer, Wethouder van Zoetermeer, 2024 

Na de voorstellingen hebben wij mooie gesprekken met u als publiek gehad! U heeft persoonlijke 
verhalen met ons gedeeld, uw zorgen als omstander en uw belang als docent of hulpverlener. De 
noodzaak om nog meer mensen te laten zien wat er achter de voordeur die normaal gesloten 
blijft kan gebeuren, is groot! Daarom komen wij terug! 

Een voorstelling die met lef is gemaakt! 

In samenwerking met Club Entree presenteren wij TABOE.    

“Zo plots dat de eerste klap kwam, zo plots ging het niet meer weg”  

Huiselijk geweld is nog vaak een taboe in onze samenleving. Iedereen weet dat het bestaat, 
maar er wordt te weinig over gesproken. Daarbij wordt trauma vaak onderkend en bestaat er 
onwetendheid over dit onderwerp. En dat willen wij veranderen door een kijkje te geven achter 
deuren, die normaal gesloten blijven!  

Ben jij klaar om de stilte te doorbreken?    

Het verhaal  

In deze voorstelling maak je kennis met Taboe; een vrolijke jonge vrouw, met een fijne baan en 
lieve vrienden om haar heen. Maar de buitenkant kan bedriegen. Je krijgt een kijkje achter haar 
voordeur waar je van ongeveer haar 7e tot 25e levensjaar een beeld krijgt van haar 
leefomstandigheden en problemen door huiselijk geweld en complex trauma.   

 We nemen het publiek mee in de ingrijpende gebeurtenissen die Taboe mee heeft gemaakt en 
het gezin waar zij in opgroeit. Het kantelpunt in de voorstelling is het besluit wat Taboe neemt om 
uit de heftige situatie te stappen en voor zichzelf te kiezen. We zien het pad wat Taboe bewandelt 
om haar trauma’s te verwerken tijdens haar therapiesessies en krijgen door informatieve scènes 
door de voorstelling heen extra informatie over trauma en hoe je hier mee om kan gaan.  

Het is tijd om te stoppen met wegkijken.   

Niet om te shockeren, maar om te begrijpen.   

Een donatie van € 2,50 per verkocht kaartje aan Het Vergeten Kind  

Het Vergeten Kind zet zich in voor kinderen in Nederland die het moeilijk hebben, omdat er thuis 
veel problemen zijn. Soms is de situatie zo ernstig dat ze niet meer bij hun ouders wonen. Het 
doel is dat al deze kinderen zich gehoord en gezien voelen, op een veilige en stabiele plek wonen 
en zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun eigen plek vinden in de maatschappij. Want 
geen een kind hoort er alleen voor te staan.   
 

Dit jaar zal onze donatie gaan naar de wintertour van Stichting Het Vergeten Kind. December is 
de feestmaand van het jaar. Een tijd van gezelligheid, warmte en familie. De meeste kinderen 
kijken in deze periode enorm uit naar Sinterklaas en Kerst: Wat voor cadeautjes zal ik krijgen en 



wat voor leuke dingen gaan we samendoen? Helaas is december niet voor alle kinderen een 
gezellig samenzijn met het gezin. Geen fijne periode vol warmte en aandacht. Duizenden 
kinderen in Nederland hebben het erg moeilijk omdat er thuis veel problemen zijn. Deze 
kinderen kunnen niet ontsnappen aan de huiselijke spanningen. Of de situatie is zo ernstig dat 
ze niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Juist tijdens de feestmaand van het jaar voelen deze 
kwetsbare kinderen zich extra geïsoleerd en eenzaam.  

Speciaal voor 1.500 kinderen uit kwetsbare gezinnen organiseert Stichting Het Vergeten Kind de 
‘Heppie Wintertour’. Op zaterdag 21 december bezorgen zij deze kinderen een onvergetelijke dag 
in de Winter Efteling. En niet alleen voor hen, maar ook voor hun 1000 (pleeg) ouder(s) en/of 
verzorger(s). Tijdens deze magische dag kunnen deze kinderen gewoon weer even kind zijn. Ze 
beleven een onbezorgde dag vol mooie herinneringen en plezier. Het Vergeten Kind bezorgt 
kwetsbare kinderen een gouden aandenken, want positieve herinneringen dragen bij aan de 
mentale veerkracht om beter om te kunnen gaan met moeilijke situaties thuis. En dat hebben 
deze kinderen juist hard nodig!  

Wilt u het vergeten kind nog extra steunen? Klik dan op de link van onze actiepagina!  
https://actie.hetvergetenkind.nl/fundraisers/taboe  

Voor kaarten en/of meer informatie kunt u terecht op https://www.greg-baud.nl/  

https://actie.hetvergetenkind.nl/fundraisers/taboe
https://www.greg-baud.nl/

